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NIEUWSBRIEF

Egelopvang Haarlem e.o.

Beste << Test First Name >> << Test Last Name >>,

Wij snakken allemaal naar de winterslaap. Helaas gaat dat nog lang niet
gebeuren. Op dit moment (5 december) zit de Opvang ramvol. Met allemaal
jonge, ondermaatse kleintjes, die nog lang niet een gewicht hebben om te gaan
slapen.

Zo druk als nu hebben we het echt nog nooit gehad. Ook al onze collega's zitten




vol met kleine egeltjes.
Waar het aan ligt? Denk toch aan het weer, gebrek aan voedsel en leefgebied

en misschien ook aan de alertheid van de mensen.

De vrijwilligers werken zich een slag in de rondte, ze eten ons de oren van het
hoofd, maar allemaal met liefde. Want volgend jaar (in het voorjaar) kunnen we

weer een hele hoop gezonde, dikke egels uitzetten in de natuur. Daar horen ze!

Tevens zijn wij dit jaar erg bezig geweest met het verkrijgen van steun en
subsidies, met wisselend succes.

Er is een Egelwerkgroep opgericht, door Merel Klaarmond. Die heeft al 2
bijeenkomsten georganiseerd. De samenwerking en contacten onderling worden
steeds beter. Dit kan alleen maar in het voordeel van de egel zijn.

Daarnaast hebben we een bijeenkomst gehad met de Provincie Noord-Holland

om het over de knelpunten te hebben.

Uiteraard hebben we ook een hele hoop gedaan aan voorlichting, egellessen,
egelstand op allerlei evenementen, van alles in de media, bemoeienissen bij het
openbaar groen, kortom te veel om op te noemen. Dit alles is niet mogelijk
zonder de inzet van onze fantastische vrijwilligers!

Op de Opvang, in de eerste hulp, op de Egelstand, voor de klas, bij de collectes,

voor ijzer en aluminium verzamelen, het helpen bij publicaties etcetera.

Stuk voor stuk geweldige mensen, trots om bij zo'n leuke club mensen te horen!

Ik wens jullie allen een hele fijne kersttijd en een geweldig, gezond en

prikkelend Nieuwjaar.

Hartelijjke groet, Dickie van Riemsdijk, beheerder Egelopvang Haarlem en




omstreken

WEETJE

Winterslaap

Er zijn veel misverstanden over de winterslaap. Want wat is nou precies een

winterslaap bij egels?

Het is eigenlijk ook geen winterslaap, maar meer een soort van coma. Daarin
worden alle biologische functies van het lichaam van de egel op het laagste pitje
gezet. Dit alles is om zo veel mogelijk energie te besparen.

Ademhaling, hartslag, temperatuur gaan naar een heel laag niveau. Waardoor
je eigenlijk bijna niet kan zien dat de egel nog leeft.

Maar niets is minder waar! Een egel die stijf opgerold is, leeft! De egel slaapt




waarschijnlijk, maar is zeker in leven. Al is hij koud en lijkt levenloos.

Mocht je zo'n egel tegenkomen, laat de egel dan altijd met rust. Verplaatsen kan

namelijk dodelijk zijn. Als het echt niet anders kan, bel een Opvang bij jou in de
buurt.

Kortom, stijf opgerold is actief, zo’n egel is niet dood! Laat het met rust.
Bij twijfel, altijd bellen!

VERHAAL VAN TUINHOUDERS

Wintergasten

Sinds oktober hebben we loge's, 2 jonge egels, Marijn en Lewis, die nog niet de
wijde wereld in kunnen maar nog even fijn alles mogen ontdekken in onze tuin.

Ze doen het goed en groeien gestaag.

Het zijn natuurtalenten, direct na het loslaten in de tuin werd er druk gesnuffeld,




snuitjes in de aarde, in planten en grasjes happen en zichzelf bespeekselen.
Ze eten braaf de voerbakjes leeg, knabbelen slakken, smakken en slobberen er

op los.

We volgen ze met veel plezier wanneer ze op avontuur zijn. Soms slapen ze een
voor een in het egelhuis en af en toe gezellig samen.

Meestal maken ze een slaapplek in de tuin waarschijnlijk onder de klimop,
zodanig verstopt dat het moeilijk is ze te vinden.

Dat doen ze goed!

Het is niet moeilijk te zien waar ze zoal zijn geweest.
Overal laten ze sporen achter, lege slakkenhuizen, hier en daar een drolletje. En
prachtige tunnels dwars door de klimop en andere struiken. Onzichtbaar zijn ze

zeker niet.

Nu nog de winterslaap, maar het lijkt erop dat ze daar nog even niet aan toe zijn.

Nog teveel te ontdekken voordat ze op eigen pootjes verder gaan.

Wat hebben deze egeltjes geluk gehad. Ze zijn gevonden door aardige mensen

die ze naar de egelopvang hebben gebracht, nog veel te klein om het zelf te
redden.

En nu verder groot worden in deze miniwereld, met als doel ontdekken wat het
buitenleven te bieden heeft.
Een goede speklaag opbouwen en vervolgens volgend voorjaar sterk en gezond

de vrije natuur in.

Inmiddels is het december, korte dagen en lange nachten. De etensbakjes

worden niet meer bezocht.




Na vele avonden nog even een ronde door de tuin is het duidelijk.

Ze slapen!

ZIEKTES

EGELS MET WONDEN

Let op, dit wordt een vies verhaal.

Als een egel met een verwonding wordt binnengebracht, zit die wond meestal

vol met maden en vliegeneitjes.

Daar hebben wij op de Opvang een grote hekel aan. Die maden eten de egel
levend op en scheiden ondertussen een gif af. Zaak is dus om meteen al die

maden kwijt te raken.

Hoe doen we dat?
De egel gaat meteen in bad met een ontsmettend middel, wordt behandeld met

madendodend middel en wordt daarna snel in een warm zakje geplaatst.

De behandeling van een wond vergt veel tijd en aandacht. Soms moet die arme
egel dagelijks in bad (bijvoorbeeld met Biotex) om de wond schoon te spoelen.

Daarbij krijgt de egel zonodig ondersteuning met antibiotica (via de Dierenarts).

Zoals je begrijpt is dit meestal een langdurige en intensieve behandeling, maar
vaak met succes!

Kijk dus goed uit met scherpe randen aan hekken, grasmaaiers en dergelijke,
zodat de egel niet gewond kan raken.




Mocht je een egel zien met maden (witte wriemelende beestjes)
METEEN BELLEN!
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VERHAAL VAN EEN VRIJWILLIGER

Vrijwilligers bij de opvang

De opvang draait helemaal op vrijwilligers, van het bestuur tot de dagelijkse
verzorging, van de thuiszorgers tot de tuinhouders en de standhouders, de

educatiemedewerkers, de collecteurs, klusjesmensen etc etc.

Bij de dagelikse medewerkers op de opvang is altijd wat verloop: sommigen
verhuizen de regio uit, anderen willen hun tijd aan een ander goed doel
besteden en enkelen beginnen een eigen bedrijf. Het is altijd jammer om
afscheid te nemen van deze trouwe hulpen, maar het is ook leuk om weer nieuwe

mensen te leren kennen.

Dit jaar namen wij afscheid van Ella, Joke, Delphine, Hetty, Jennifer, Carola,
Joyce, Els en Justine. Bedankt voor jullie goede inzet en veel succes met jullie

nieuwe uitdagingen!

Wij hebben dit jaar welkom geheten: Sylvia, Marianne, Cora P., Misaki,
Georgia, Vicky, Arlette, Mira, Stefanie, Wendy, Tatiana en Roelien. Leuk dat

jullie erbij gekomen zijn!

En natuurlijk heel veel dank aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer voor de

Egelopvang zoveel hebben gedaan, chapeaul!

llse van Rosmalen, Vrijwilligers codrdinator Egelopvang Haarlem en omstreken




VERHAAL VAN DE BEHEERDER

Een blik achteruit en een blik vooruit

Terugblik 2019

In het voorjaar hebben we ons een slag in de rondte gereden om al die egels die
in de tuinen en in de Opvang overwinterd hadden weer terug te zetten in de

natuur.

Klinkt eenvoudiger dan het is. Het moet een groen, veilig en groot gebied zijn.
Uiteraard met water waar ze bij kunnen en makkelijk in en uit kunnen klimmen.

Daarnaast moeten er ook voldoende schuilplaatsen zijn en is het insectenleven




ook van groot belang. Het gebied waar wij ze uitzetten moet het liefst
aangesloten aan meer groen gebied. Wij rekenen per hectare een egel en

houden rekening met de verdeling man/vrouw.

Ga er maar aanstaan, maar dankzij de geweldige medewerking van eigenaren
van zulke landgoederen is het ons gelukt en nog ruim voor de paartijd. Eind mei

waren bijna alle egels uitgezet. Hoera voor het uitzetteam!

De zomer verliep redelijk normaal, ondanks de aanhoudende droogte. Dankzij
de vele slootjes in ons gebied en alle vriendelijke mensen die water in tuinen
neerzetten, hebben wij gelukkig niet zoveel uitgedroogde en vermagerde egels

binnen gekregen als elders in het land.

Maar toen kwam de herfst, eerst leek het mee te vallen, maar in oktober en
november kregen we het enorm druk, per dag kwamen er wel 5/6 egels binnen.
Allemaal kleintjes, te licht om de winter te overleven, in de steek gelaten door
hun moeder, soms vreselijk mager en onderkoeld. Dat duurt tot nu in december
voort. Waarschijnlijk is vooral het weer de grote boosdoener, maar ook de slechte
insectenstand en het verlies en versnippering van leefgebied. De Opvang zit nu

echt propvol. Dat wordt wat in 2020.
Vooruitblik 2020

We gaan het in het voorjaar van 2020 heel druk krijgen om alle egels weer uit

te zetten. Maar dat is dankbaar werk en waar wij het voor doen.

Onze plannen voor 2020 zijn:

- Proberen of we een uitbreiding van de Opvang kunnen realiseren.

- Werken aan een landelijk standaard protocol voor de behandeling van egels.
- Overleggen met Provincie en Gemeentes over beleid inzake groen en wilde
dieren.

- Voorlichting geven (speerpunt wordt de gemeentelijke groenverzorgers).

- Doorgaan met educatie.




- Aanvragen subsidies.
- Samenwerken met de Egelwerkgroep en de andere egelopvangcentra.
- Daarnaast zijn wij dit jaar ook druk met stagiaires begeleiden, vrijwilligers

werven, collectes houden, groenprojecten in de gaten houden etcetera

Ben benieuwd wat het volgend jaar ons gaat brengen. Een ding is zeker:

egels.

Dickie van Riemsdijk, beheerder Egelopvang Haarlem en omstreken

STAGIAIRES
Stagiaires

leder jaar krijgen wij veel verzoeken van leerlingen van diverse scholen voor een
stageplek. Wij zijn daar altijd heel blij mee: je krijgt jongeren die je verrassen met
hun inzet voor dierverzorging en je kunt goede gesprekken voeren over zorg voor

de natuur en klimaatverandering.

We leren steeds weer van elkaar! Ook dit jaar hadden we weer leerlingen van

diverse scholen in Haarlem en Hoofddorp.

AGENDA

De 'Egel Informatie Stand' op evenementen

Met onze egel informatiestand staan we ieder jaar op diverse evenementen.
Daar geven wij met veel plezier voorlichting en informatie over de egel en zijn

leefgebied, de opvang, de uitwentuinen van particulieren, de uitzetgebieden,




het vrijwilligerswerk, fondsenwerving, onze lopende acties, waarom dit alles

zo belangrijk is, en nog veel meer. Komt u ook?

13/10: het Najaarsevenement van de Haarlemmer Kweektuin

Ook dit jaar staan we weer klaar om u
van informatie te voorzien tijdens het
naarjaarevenement van de

Haarlemmer Kweektuin. Tijdens deze

gezellige herfstmarkt, georganiseerd
door Natuur en Milieu Educatie,
ook diverse

worden door ons

kinderactiviteiten georganiseerd.

Ook staan we na de zomervakantie op diverse andere evenementen staan.

Van deze evenement zijn de data nog niet bekend, maar hou onze website in

de gaten of volg ons op social media!

Alle donateurs bedankt!

Wij willen alle gulle gevers van 2019
bedanken!

Zonder jullie kunnen wij niet doen
wat wij liefste doen, namelijk de egel

beschermen en opvangen.

Heeft u nog geen donatie gegeven,
maar wilt u dit wel graag? Via

onze website kunt u nu ook online

DONATEURS




doneren! Zo kunt u via de online

doneren knop direct online

doneren via iDeal, PayPal of

andere betalingsinstanties.
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